
Vrijheid

Het lijkt al zo ontzettend lang geleden.

Je hoorde het als kind wel in de klas,

maar wisten wij veel hoe het vroeger was

toen jarenlang om vrijheid werd gestreden.

Waar ooit de tanks en pantserwagens reden,

zijn huizen, winkelstraten, een terras,

een bioscoop, een recreatieplas –

het ereveld wordt meestal maar gemeden.

Toch hebben wij een comfortabel leven

door al die namen, zwijgend op een rij.

Hun ongewilde, ongekende streven,

hun offer maakte Nederland weer vrij.

Aan ons de taak die boodschap door te geven

– en vaker dan die ene dag in mei.

Christian Goijaarts


